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Billy Blik kan fietsen

Dit is Billy Blik. Billy Blik is een vrolijke snuiter. Hij lacht en heeft plezier in
het leven. Maar vandaag heeft Billy het moeilijk. Billy wil graag leren fietsen.
Maar omdat Billy helemaal van blikjes is, rammelt hij aan alle kanten. Soms
rammelt hij zo hard dat de blikjes op de grond vallen. Een weet je wat er
gebeurde? De blikjes kwamen onder zijn wiel. Billy viel en al zijn blikjes
lagen op de weg. Hij raapte ze op en probeerde het weer. Hij bedacht wat hij
fout gedaan had. Hij probeerde het nu anders te doen. Hij had al zijn blikjes
vastgeplakt met plakband. Hij stapte op de fiets en daar ging hij. Maar nu
kon hij helemaal niet meer bewegen. Billy reed zo de bosjes in. Daar stond
hij dan. Hij moest een beetje huilen.

Billy wilde er het liefst mee stoppen. Maar dan zou hij nooit leren fietsen. Hij
dacht aan de wat zijn moeder altijd zei. “Billy als iets niet lukt, dan kun je het
"nog” niet. Je moet gewoon nog wat meer oefenen. Fouten maken hoort
erbij. Ik weet dat je het kunt. En jij weet ook dat je het kunt.” Billy stapte uit
de bosjes en had ineens weer zin om te fietsen. Hij wist dat hij het kon. Hij
had misschien wat foutjes gemaakt, maar dat maakte niet uit. Billy haalde
het plakband van zijn lichaam. Hij zette zijn blikken stevig op de trappers.
Keek vol vertrouwen vooruit, en begon te trappen. Hij voelde zich nu sterk.
Hij rammelde bijna niet meer en hij vloog over de weg. Billy was zo blij. Maar
hij was ook trots op zichzelf. Hij had niet opgegeven. Hij was doorgegaan en
had geleerd van zijn fouten. Billy kon nu fietsen. Goed gedaan Billy!


